SEIZOEN 2023-2024
Programma Vorming & Toerusting

Voorwoord

Ga mee!

Het thema voor het nieuwe seizoen is “Ga mee!”. Samen getuigen van ‘geloof, hoop en liefde’. Deze oproep is gebaseerd op
een hoofdstuk uit “Van U is de toekomst”, de visienota van de Protestantse Kerk. In dit hoofdstuk gaat het over het belang van
de eenheid en verscheidenheid onder christenen. ‘Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en
de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat’ (Efeziérs 3: 18-19).

In ons Programma V & T 2023-2024 sluiten we in onze verscheidenheid en veelkleurigheid aan bij dit thema. Dat komt tot
uitdrukking in een grote variatie aan activiteiten. Een aantal daarvan kent u al zoals de keukentafelgesprekken en de
groepsgesprekken van de Gemeente Groeigroepen en een aantal is eenmalig.

We nodigen u uit mee te doen, mee te praten, mee te lezen, mee te schilderen, mee te bidden, mee te luisteren...

kortom ‘Ga mee’. De Reuver zegt:

‘Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en
ontferming (Missio Dei)’.

U bent van harte welkom.

Vorming & Toerusting,
Johan Boer, Aaja Dijkstra, Fokke Dijkstra, Grietje ten Hoeve, Cathrien Kamerhuis

U KUNT ZICH OPGEVEN VIA:

scipio-APP  in de agenda kunt u uw aanwezigheid doorgeven

JoHAN BoER 06 2392 0255

E-MAIL vorming.toerusting@pgbeilen.nl (tenzij anders vermeld bij het programmaonderdeel)



PROGRAMMA

Ontmoetingen met Jezus (Evangelisch Werkverband)

Het komende seizoen behandelen de Gemeente Groei Groepen het hierboven genoemde boekje.

Wie Jezus ontmoet, blijft niet wie hij was. Dat heeft Petrus ontdekt, de Samaritaanse vrouw bij de bron en nog vele anderen die
Jezus ontmoet hebben. Jezus ziet je in je unieke individualiteit. Hij raakt je tot in het diepst van je wezen. Hij roept je op om je
leven aan hem toe te wijden. Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen en het
geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren. Gemeente Groei Groepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof,
gemeenschap en gastvrijheid centraal staan. Het is een vorm van gemeenteopbouw.

Waarom Gemeente Groei Groepen?

Als je de evangelién in de Bijbel leest, valt het op dat Jezus mensen op verschillende niveaus benaderde. Allereerst nam Hij de
tijd om met mensen persoonlijk te spreken. Deze persoonlijke benadering is van groot belang in onze kerken, denk aan
pastorale gesprekken. Daarnaast sprak Jezus ook tot grote groepen mensen tegelijk. Denk aan de Bergrede, waarin Hij tot een
grote menigte mensen sprak.

Opvallend is echter, dat Jezus het grootste deel van Zijn tijd investeerde in een kleine groep van twaalf leerlingen. Met deze
kleine kring leerlingen ging Hij vriendschappelijk om, gaf hun intensief onderricht, beantwoordde hun vragen en gaf hun
‘stage’ opdrachten! In drie jaar tijd gaf Hij ze een intense geestelijke vorming en vormde ze van discipelen tot apostelen.

Heb je zin om eens een seizoen mee te gaan doen?
Er zijn groepen op maandag-, dinsdag- en donderdagavond en op de woensdagmorgen.

VOOR INFO EN OPGAVE KUN JE TERECHT BlJ:
Els Hardlooper E: aels.hardlooper.1@kpnmail.nl T: 06 2333 4258
Dijanne Zijnge E: dzijnge@compraz.nl T:06 235 1836

Filmavond ‘The Chosen’

The Chosen is de eerste dramaserie ooit over het
leven van Jezus in meerdere seizoenen.

Het bekendste verhaal ter wereld wordt op
hedendaagse wijze herverteld, vanuit het
perspectief en de levens van de mensen om Jezus
heen. Seizoen 1 van deze serie laat je kennis maken
met Simon Petrus, Nicodemus, Maria van Magdala
en Matteus en Jezus.

Elke serie duurt 50 minuten. Op een filmavond zou
het mooi zijn om 2 series te gaan bekijken, met een
pauze.

CHOSEN

De titels van de series zijn:

1. Ik heb je bij je naam geroepen 5. Het bruilofsgeschenk
2. Sabbat 6. Onbeschrijfelijk medeleven
3. Jezus houd van kinderen 7. Uitnodiging

4. De rots waarop Ik mijn kerk zal bouwen 8. Ik ben het

DATUM vrijdag 13 okt. 2023 | AANVANG 19.30 uur.
Eventuele vervolgavonden worden dan afgesproken, waarop iedereen die de eerste keer niet meedeed, welkom blijft.
INFO EN OPGAVE Anna Moerman Szabé  T:52 42 94, E: d.szab@kpnplanet.nl



Kloosterdag Nijkleaster - Jorwert

Op zaterdag 14 oktober 2023 gaan we naar Nijkleaster in Jorwert. We sluiten ons aan bij de wekelijkse Kleastersneon. Gaat u
mee? Het onderwerp van deze dag is het werk en de idealen van het Kleiklooster, een christelijke leefgemeenschap van vijf
huishoudens en een noodopvang in de Bijimer. Johannes van den Akker, de abt van het Kleiklooster, is te gast.

Het programma van deze dag ziet er ongeveer als volgt uit:

We reizen samen en vertrekken rond 8.15 uur vanaf de Pauluskerk. Rond 9.00 - 9.30 aankomst. Het programma begint met een
viering. Daarna kennismaking en het gesprek met Johannes van den Akker over zijn werk en idealen. Om 12.15 uur lunch en
daarna volgen een wandeling, koffie en het nagesprek.

De dag sluiten we om 15.45 uur af met een viering en rond 16.00 uur vertrekken we naar Beilen.

DATUM 14 oktober | AANVANG 8.15 uur | 0PGAVE E: vorming.toerusting@pgbeilen.nl
KOSTEN € 35,- per persoon incl. koffie/thee en vegetarische lunch. U betaalt rechtstreeks aan Nijkleaster via iDEAL.
NB. Voor wie dat bedrag te hoog is, geef een seintje, dan lossen we dat op.

Zinnige zondag, boek “Het bezielde landschap” door Kick Bras

Het landschap als spiegel van de menselijke ziel en uitdrukking van spirituele waarden. Eeuwenlang hebben schilders
landschappen zo gezien. Kick Bras neemt ons mee door de eeuwen heen en staat vooral stil bij de periode van het Symbolisme
tussen 1880 en 1920. De schepping tintelt van God. Hoe we volgens Calvijn de Schepper leren kennen door de Schepping. In
het boek worden een aantal thema'’s beschreven, zoals aarde mijn lieve aarde, bergen en de mens in de oneindige kosmos. In
een indrukwekkende tocht laat Bras zien hoe het goddelijke zich in de natuur manifesteert en een vindplaats is voor de
spirituele zoektocht van de mens.

DATUM zondag 5 november | AANVANG 15.00 uur Stefanuskerk Beilen
INFO EN OPGAVE E: kerk.wereld@pgbeilen.nl

Liturgisch schilderen
Op drie maandagavonden in de adventsperiode kunt u weer meedoen met ‘Liturgisch schilderen’, o.l.v. Gré Schuringa. Ds. Jan
Schep reflecteert samen met de deelnemers op te kiezen tekst(en). Gré zorgt voor de materialen. Het thema is ‘Ga mee...’

DATA 13,27 november en 11 december | AANVANG 19.30 uur, Het Valkenhof
INFO & OPGAVE E: greschuringa.terp@gmail.com of T: 06 1523 4152

Zinnige zondag, boek ‘De ster van Bethlehem’ door Peter
Barthel

Het verhaal van de Ster van Bethlehem fascineert de mensheid al vele eeuwen.
Het verhaal bevat veel details over de wijzen die iets zagen aan het oostelijke
sterrenstelsel dat wees op de geboorte van een koning in het westen. Barthel gaat
er vanuit dat alle details in het verhaal waar zijn. Maar hoe is het verklaarbaar
vanuit het toenmalige sterrenstelsel. Hij neemt ons in deze lezing mee naar zijn
zoektocht over de kosmos en het sterrenstelsel. Een boeiende inkijk naar
aanleiding van wat beschreven staat in Matteus 2.

DATUM zondag 10 december | AANVANG 15.00 uur Stefanuskerk Beilen
INFO EN OPGAVE kerk.wereld@pgbeilen.nl




Amnesty International - schrijfweek

Zondag 10 december is het de dag van de mensenrechten. Dan is er weer gelegenheid om ‘s ochtends na de dienst kaarten te
schrijven aan mensen die onschuldig in de gevangenis zijn beland. Ook kunt u in de daaropvolgende week (t/m za. 14 dec.)
voorbedrukte brieven schrijven, die u door de werkgroep Amnesty International Beilen ter hand worden gesteld.

INFO EN OPGAVE E: timmerman.h@kpnmail.nl, T: 06 5507 8417

Thomas a Kempis, de navolging van Christus
Moderne devotie in deze tijd, hoe doen we dat?

Deze tijd van crisis in economie, samenleving en kerk vraagt om een andere manier van geloven. Te lang zijn wij als kerk en
samenleving meegegaan met de toenemende welvaart, de individualisering en de marktwerking in zorg en onderwijs. Het
wordt tijd dat christenen in beweging komen voor zaken die er echt toe doen, samengevat in de liefde voor de samenleving,
God, de ander en onszelf. Belangrijke zaken die uitstijgen boven het tijdelijke en vluchtige van onze samenleving.

Een vervolg op de interkerkelijke geloofsstudie die o.l.v. ds. Magda Hazeleger het vorige seizoen heeft plaatsgevonden. Ook
mensen die niet aan deze geloofsstudie hebben deelgenomen zijn van harte uitgenodigd.

SPREKER Mink de Vries | bATUM donderdag 8 februari 2024 | AANVANG 19.30 uur, Het Valkenhof

De Johannes Passion van Johann

Sebastiaan Bach
In de aanloop naar Pasen en vooral in de Goede
Week klinken vaak de passies van Johann

Sebastian Bach. In het vorige seizoen werd een
lezing gegeven over zijn Matthaus-Passion. Bach
schreef nog andere Passionen, waarvan die naar
Johannes de bekendste is en evenzeer de moeite
waard. Al is de opzet kleinschaliger, de verklanking
van de tekst is minstens zo dramatisch. Met een
uitvoerige rol voor de evangelist en vaak
buitengewoon felle koorpassages is de Johannes-
Passion dusdanig fascinerend dat er mensen zijn
die ‘de Johannes’ de voorkeur geven boven ‘de
Matteis’. Aan de hand van een video-opname
leiden Henriette van den Dool en ds. Gerrit van
den Dool ons in in het eigen karakter van de
Johannes-Passion. Aan de orde komt hoe Bach
daarin de eigen theologie van de evangelist
verwerkt, mede in vergelijking met ‘de Matthaus'.
U bent van harte welkom!

DATUM donderdag 21 maart 2024 | AANVANG
20.00 uur in de Stefanuskerk in Beilen
INFO & OPGAVE vorming.toerusting@pgbeilen.nl




Corry ten Boom - lezing

Het Corrie ten Boommuseum in Haarlem is er sinds 1988. Daar wordt de geschiedenis van de familie Ten Boom verteld. Mw.
Christa Waalewijn is daar rondleidster sinds de opening in 1988. De familie Ten Boom bestond uit toegewijde christenen die
hun levens in dienst stelden van hun medemensen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de woning van de Ten Booms een
schuilplaats. Met dit geweldloos verzet brachten zij hun christelijk geloof in de praktijk. Door het werk van de familie Ten Boom
en hun vele vrienden en medewerkers van de “BéJé-groep” werden waarschijnlijk zo’n 800 Joden en andere voortvluchtigen
gered.

Op 28 februari 1944 werd de familie verraden. Hoewel de SD veel bezoekers arresteerde, kon men de personen waarvoor ze
eigenlijk kwamen niet vinden. Corrie kwam terecht in het concentratiekamp Ravensbriick. Het leven daar was ondraaglijk,
maar ook daar vertelde Corrie haar medegevangenen van de liefde van Jezus; ze overleefde op wonderlijke wijze en na haar
vrijlating trok ze de wereld door om iedereen te vertellen: “God zal ons de liefde geven om onze vijanden te vergeven”. In

30 jaar bezocht Corrie ruim 60 landen om te getuigen van die liefde en om mensen te bemoedigen met de boodschap: “Jezus
is Overwinnaar”. Op haar 91¢ verjaardag, op 15 april 1983, overleed deze bijzondere vrouw.

Christa Waalewijn vertelt deze geschiedenis aan de hand van veel foto's: zowel het leven véér WO-I, als de tijd van Corry’s
gevangenschap en haar wereldreizen.

INLEIDER Christa Waalewijn - van Gent | bATUM 16 april 2024 | AANVANG 20.00 uur, Het Valkenhof
OPGAVE Els Hardlooper E: aels.hardlooper.1@kpnmail.nl of T: 06 2333 4258

Wandeling en rondleiding voormalig Kamp Westerbork

Vanuit Nederland zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog 102.000 Joden, Sinti en Roma vermoord in de vernietigingskampen
in het oosten van Europa. Kamp Westerbork was een ‘verzamelplaats’ voor Joden, Sinti en Roma.Tijdens de rondleiding wordt
verteld hoe en waarom dit helaas heeft kunnen plaatsvinden op dit terrein van het doorgangskamp van de ‘hoop en
wanhoop'.

DATUM: vrijdagochtend 26 april, 10.00 uur. Start vanaf de ingang van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Voor evt.
vervoer naar het Herinneringscentrum en van het centrum naar het voormalige kampterrein kan worden gezorgd.
INFO & 0PGAVE Fokke Dijkstra, E: fokkejanny36@gmail.com, T: 06 3050 7885

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Emmauswandeling wijkgemeente Beilen & wijkgemeente Hijken-Hooghalen
Voor beide wijkgemeentes kunt u meedoen met de Emmatswandelingen. De
groep gaat op pad met een Bijbeltekst om onderweg over na te denken. Na
z0'n 20 minuten lopen kunnen al wandelend, 2 aan 2, de gedachten met een
medeloper worden gedeeld. Samen kom je vaak tot mooie gesprekken. De
wandelingen zijn rond de 5 km (soms iets meer). ledereen die zin heeft om mee
te lopen kan aansluiten.

WIJKGEMEENTE BEILEN ledere eerste vrijdagochtend van de maand
OPGAVE Trijnie Britstra tel: 06 3309 4113, Dijanne Zijnge tel: 06 2351 8367.

De wandeling start bij een van de deelnemers, na afloop staat daar ook de
koffie klaar. Let op de contactbrief de week voor de eerste vrijdag, daar staat in
waar er gestart gaat worden.

WIJKGEMEENTE HIJKEN-HOOGHALEN ledere derde vrijdagochtend van de
maand | AANVANG 9.00 uur | START wordt via Emmais appgroep
gecommuniceerd | 0PGAVE E: marijke@designerie.nl of T: 06 1520 2192 of via
Scipio-app aanmelden via agenda-item.




Gebedskring Beilen

De gebedskring komt elke week op woensdagavond om 19.15 uur voor een klein uur bij elkaar in de Pauluskerk om samen te
bidden en te danken. Vooral voor onze eigen gemeente, maar ook voor alles wat ons hart ons ingeeft. Wij geloven op grond
van de Bijbel, dat God gebeden wil zijn en ook dat Hij zal antwoorden op gebeden. ledereen is altijd van harte welkom om met
ons mee te doen. Dat zouden we zelfs erg fijn vinden. Voel u dus te allen tijde vrij om mee te doen.

Piet Kerssies — contactpersoon: Lijsterlaan 2, tel: 0593 52 52 01

De gebedskring begint met ingang van het nieuwe seizoen dus een kwartier later.

DATUM iedere woensdagavond | AANVANG 19.15 uur in de Pauluskerk | INFO & 0PGAVE Piet Kerssies

Geloof & Opvoeding

Je kind is gedoopt, maar hoe nu verder? Hoe geef je het geloof mee aan je kind?
Bijbelverhalen lezen? Maar welke bijbel is dan geschikt? Samen bidden? Hoe dan? Over
deze en nog veel meer andere vragen gaan we met elkaar in gesprek - om met elkaar
te zoeken naar hoe je elkaar kunt helpen om geloof in je gezin handen en voeten te
geven.

We organiseren op zondagmiddag 8 oktober van 15.00-17.00 uur een nieuwe
bijeenkomst, het thema wordt later bekend gemaakt. Voor de kinderen wordt oppas
en gezelligheid geregeld, voor de ouders een interessante en minstens zo gezellige
ontmoetingsmiddag. We sluiten af door met elkaar te eten (ieder neemt wat mee). Zin
om eens te kijken, de draad weer op te pakken, nieuwe jonge ouders te ontmoeten
rondom geloof & opvoeding? Wees welkom!

Graag horen we of je komt!

DATUM 8 oktober | AANVANG 15.00 uur | INFO & 0PGAVE Marijke Olthof, E: geloofenopvoeding@pgbeilen.nl

Pastorale maaltijd

ledere tweede vrijdag van de maand wordt er een maaltijd bereid in Het Valkenhof. ledereen is welkom vanaf 17.30 uur en we
beginnen om 18.00 uur. Aansluitend aan de maaltijd is er nog een kopje thee/koffie. De kosten voor het drie gangen diner zijn
€ 8,- Je kunt je uiterlijk de maandag voorafgaande opgeven.

DATUM iedere 2¢ vrijdag van de maand | AANVANG vanaf 17.30 uur (maaltijd 18.00 uur) | KOSTEN € 8-
INFO & 0PGAVE kookgroep@pgbeilen.nl; T: 06 1289 3841

Keukentafelgesprekken

In een sfeer van openheid en vertrouwen worden overtuigingen, meningen, vragen, kritiek en twijfel met elkaar gedeeld. Het
doel van het houden van dergelijke gesprekken is het samen nadenken over kerk, geloof en leven. De thema’s komen uit de
groep zelf.

GROEP 40+ groep | WANNEER 1x per 5 weken op vrijdag of zondag | CONTACTPERSOON Johan Boer; T: 06 2392 0255




